
De reis van je leven! 
Kerkdienst op zondag 16 november 2025 van de Christus Triumfatorkerk en het Chr. Lyceum Zandvliet 
In het kader van 100 jaar Zandvliet: 1925-2025 
Voorgangers: Sjoerd Peters en Jaap van den Akker 
m.m.v. Zandvlietband olv Michiel Barendse en Tom Verburg, orgel: Theo Tetteroo 
 
KOMEN 

• Schoolband: Pak maar m’n hand – Nick en Simon 

• Welkom 

• Samenzang (openingslied) ‘Bijeengeroepen uit onze huizen‘ 

• Stil gebed 

• Bemoediging en Groet 

• Kyriegebed (Sjoerd) 

• Samenzang (Glorialied) ‘King of kings en Lord of lords’ (Hemelhoog 606) 
 

WOORD 

• Het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-35) uitgespeeld 

• Schoolband 

• Inleiding op het thema 
Het was de reis van hun leven, voor deze Emmaüsgangers. Want zo heten ze deze twee mensen, 
Kleopas en zijn metgezel, die op weg waren van Jeruzalem naar Emmaüs. 
Het is de reis van hun leven, want tijdens die reis gebeurt het. 
Alle emoties lopen door elkaar heen. Ze zijn verdrietig – want Jezus is dood. 
Ze zijn wanhopig, want ze hadden hun hele leven op hem afgestemd en nu is hij er niet meer. 
Ze zijn ook teleurgesteld: want Jezus zou toch de nieuwe koning zijn? De redder, de bevrijder? 
Maar nee, niets daarvan. 
En ze zijn ook in verwarring gebracht. ’s Ochtends hoorden ze van vrouwen die bij het graf 
waren geweest, dat ze hadden gezien dat het graf leg was en dat ze hadden gehoor dat Jezus 
niet dood is maar leeft! 
 
Met hun ziel onder hun arm lopen ze Jeruzalem uit. 
Naar Emmaüs. Een halve dag lopen. En tijdens die wandeling speelt hun hele leven zich voor hun 
ogen af. Hoe ze opgroeiden en naar de synagoge gingen. Hoe ze Jezus ontmoetten en gegrepen 
werden door hoe Hij over God vertelde – alsof het zijn Vader was. Hoe ze met hem meegingen 
en zagen dat hij mensen genas en at bij tollenaars en melaatsen aanraakte. 
Hoe blij ze werden van wat hij zei en deed. 
En hoe ongerust ze waren toen hij werd gearresteerd en vals beschuldigd werd en zelfs 
veroordeeld! 
En nu is hij er niet meer. 
Als een film speelde zo hun leven voor hun ogen af. 
Alle hoogte- en dieptepunten kwamen weer voorbij op hun toch naar Emmaüs. 
 
Je hele leven in één reis. 
Van Jeruzalem naar Emmaüs. 
 
100 jaar school in een uur. 
Vooral om de vraag te stellen, aan jou, aan u: wat voor kenmerkende momenten heb je tijdens 
je levensreis meegemaakt? Welke mensen hebben een beslissende invloed op je gehad? 
Je oma om hoe ze leeft of leefde. Je vader en moeder omdat ze je het leven leren. 
Een echte vriend omdat je alles met haar kunt delen.  



Anderen geven je leven richting. Al besef je dat vaak pas later. In 4 VWO zei de godsdienstleraar 
tegen mij dat ík maar de preek moest houden in de kerstviering voor heel de school, dat kon ik 
best. Het zette me aan het denken om misschien theologie te gaan studeren. 
Bij Nederlands lazen we Poëzie en ik begreep er maar weinig van, tot de leraar me bij de hand 
nam en leerde te lezen wat er tussen de regels staat. Wat er niet stáát, maar water 
gesuggereerd wordt. Dat helpt me nog steeds bij het lezen van de Bijbel. 
Op je levensreis ontmoet je mensen die je leven verdiepen en kleur geven. Die er voor je zijn. 
Die met je meeleven. 
 
Bij de Emmaüsgangers gebeurt er nog iets meer. 
Als de onbekende persoon zich met hun gesprek bemoeid valt opeens alles op z’n plaats. Dan 
gaat hun hart open. De onbekende helpt hen om hun eigen leven te begrijpen en om te 
ontdekken dat het verhaal van Jezus niet ophoudt, maar doorgaat. Dat het precies zo is gegaan 
zo als het moest gaan. Dat de vrouwen gelijk hebben: Jezus leeft. 
 
Jezus leeft waar mensen van hart tot hart me elkaar praten. 
Jezus leeft waar mensen elkaar echt ontmoeten. 
Jezus leeft waar de schriften opengaan en we horen van Mozes en de profeten, en dat Jezus 
vooral daar is waar mensen het brood breken en delen. 
 
Vandaag, deze viering van 100 jaar Zandvliet, deze kerkdienst vertellen we elkaar verhalen. 
Verhalen over mensen en gebeurtenissen die indruk op ons hebben gemaakt. Die ons het leven 
hebben geleerd. Die ons dichter bij God brengen. 
Dat doen we vandaag, met drie korte interviews. 
En daarom nodig in de heer Peter van Strijen uit om naar voren te komen. 

• Drie mini-intervieuws: 
oud scholier jaren vijftig (Peter van Strijen) 
oud scholieren jaren zeventig (Huub en Corien van der Linden) 
Huidige scholier (Janna Brak). 

• ‘epiloog’: wat zegt het verhaal van de Emmaüsgangers ons op school en in de kerk? 
 
ANTWOORD 

• Samenzang ‘Door de wereld gaat een woord’ (LB 802) 

• Overlijdensafkondigen 

• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte (tijdens de collecte speelt de schoolband: Bridge over troubled water – Simon en 
Garfunkel) 

 
GAAN 

• Samenzang: Pelgrimstocht der mensen (melodie ‘Land of hope en glory’) 

• Zegen 

• Schoolband: You’ll never walk alone - Gerry and the Pacemakers 

• Koffie en ontmoeting in de soos 


